
  
 
 
 

 

Donderdag 12 Maart 2020:  FR5891   Eindhoven 10:40    Krakau 12:40 
Zondag 15 Maart 2020:   FR5892    Krakau 12:00    Eindhoven 14:00 
 

 
 
1. Hotel    
2. Vliegveld  (afstand tot hotel is: 16 km?, 20 minuten? )        210 złoty = ~ € 50 euro per rit (2 auto’s) = 2 x € 5 p.p. 
3. Auschwitz (afstand tot hotel is: 71 km?, 75 minuten x 2)     
4. Zoutmijn (afstand tot hotel is: 15 km?, 40 minuten x 2)     
 
 

Donderdag:  - Vlucht. Aankomst 12:40 uur 
- Transfer hotel            
- Inchecken    Globtroter Guest House, Pl.Szczepanski 7/15, Oude Stad, 31-011 Krakau 

   - Lunchen ??? 
   - Stadswandeling 
   - Krakau ondergronds (tunnel/museum) ??  
                                             Afhankelijk van tijd en het weer, kan ook vrijdag of zaterdag eventueel. Open tot 20:00. 
                                             Kaartjes bij drukte lastig. 
   - Dineren 
 
Vrijdag:   - Ontbijten. Navragen bij hotel hoe/waar. 

- Auschwitz     € 36,50    Vertrek 09:00 – Terug 15:30 
   - Lunchen ?? Navragen of je zelf een lunch pakket moet meenemen. 

- Krakau ondergronds (tunnel/museum) ?? 
                                           - Dineren 
 
Zaterdag:  - Ontbijten. Navragen bij hotel hoe/waar. 

- Zoutmijn       € 47,00    Vertrek 08:45 – Terug 12:45 
   - Lunchen 
   - Schindler fabriek museum 
   - Vervolg stadswandeling, restant donderdag. 
   - Krakau ondergronds (tunnel/museum) ?? 
                                          - Dineren 
 
Zondag:  - Ontbijten 

- Transfer vliegveld.  Vlucht vertrekt om 12:00 uur        



 
 

 
 
 

Totale lengte is 9,5 km. 

 
Optie is om donderdag middag bij punt 1 (hotel) te beginnen en kijken tot waar we komen / zin in hebben. 
Eventueel kunnen we zaterdagmiddag na het bezoek aan de mijn, ons laten afzetten bij punt 25 (Schindler 
fabriek museum) en dan de overige punten in omgekeerde volgorde terug lopen. 
 
  



Punt 1:  Hotel  Globtroter Guest House 
   

Pl.Szczepanski 7/15, Oude Stad, 31-011 Krakau 

 

   
 
 
 
Punt 2:  Verdediginsfort Barbakan 
 
   

Floriańska 59, 31-019 Kraków  

 
De barbakan is de buitenste 
verdedigingspost van de stad. Destijds 
paradeerden koningen, nobelen en 
koninginnen onder begeleiding van de 
fanfare door de poort. Hij werd gebouwd in 
de 15e eeuw en was een beeldbepalend 
deel van het middeleeuwse voorkomen van 
Krakau, met als doel indringers op afstand te 
houden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Punt 3:  Florianuspoort 
 

 
Floriańska 59, 31-019 Kraków  

 
Indringers konden kiezen, rechtsomkeert 
maken of sterven tijdens hun poging Krakau 
te bezetten. De stad weerde zich twee 
eeuwen lang tegen middeleeuwse 
plunderaars, tot de torens en poorten het 
begaven. Deze poort van 34,5 meter hoog 
werd gelukkig gespaard. Samen met het 
standbeeld van Florianus verfraait hij de 
omgeving van de straat Floriańska. 

 
 
 
 
  



Punt 4:  Main Square       
 
https://www.bezoekkrakau.nl/blog/rynek-glowny-plein-krakau/ 

  
Maria kerk (entree 10 złoty) Open: ma-za 11.30 – 18.00 
De Mariakerk (Bazylika Mariacka) met zijn twee torens  is de 
belangrijkste kerk van Krakau en een van de populairste 
bezienswaardigheden in de stad. Het is gebouwd in een 
gotische stijl en heeft een prachtige inrichting.  
De torens (69 en 81 meter hoog) zijn gebouwd door twee 
broers. Toen de een zag dat de ander hoger de lucht in ging 
met zijn bouwwerk, stak hij hem dood met een mes. Dit 
veronderstelde moordwapen is te zien in de Lakenhal in 
Krakau. Vanaf de hoogste toren klinkt al sinds de veertiende 
eeuw elk uur trompetgeschal. De melodie houdt abrupt op, ter 
herinnering aan een aanval van de Tartaren in 1241. De 
trompettist werd door een pijl in zijn nek geraakt, net toen hij 
een waarschuwingssignaal blies om de inwoners van Krakau 
op de hoogte te brengen van het naderende gevaar. Nu wordt 
de melodie gespeeld door zeven brandweermannen, die elk 
24 uur achter elkaar ‘dienst’ hebben. Elk uur moeten ze 
daarvoor een trap van 239 treden beklimmen. 
https://www.bezoekkrakau.nl/bezienswaardigheden-
krakau/mariakerk-krakau/ 
   

 
                        Lakenhal  

De lakenhal van Krakau die zich bevindt op 
het centrale plein Rynek Główny. In de 
hoogtijdagen (15de eeuw) was het een 
centrum voor internationale handel. Er 
werden specerijen, zijde, leder en was uit het 
Oosten verkocht en de exportproducten 
textiel, lood en zout uit de Wieliczka-zoutmijn. 
Tegenwoordig worden er in en rond de 
lakenhal vooral souvenirs, sieraden en 
ambachtelijke producten verkocht. 

 
 

Rynek Underground  
Entree Open 10.00 – 20.00 21 złoty  (~ € 5,00) 

 
Het museum Rynek Underground is het 
resultaat van vijf jaar archeologische 
opgravingen onder het plein en biedt een 
bijzonder inkijkje in het Krakau van eeuwen 
terug. Je loopt over de oude hobbelige straten 
en kunt overal iets zien. Door de geluidseffecten, 
films en projecties lijkt het soms of je zelf over 

de middeleeuwse markt loopt. Het interactieve museum geeft 
veel informatie over onder andere de zouthandel uit de 
Middeleeuwen en de koningshuizen uit latere tijden. 
https://www.bezoekkrakau.nl/bezienswaardigheden-krakau/rynek-
underground/ 

 
Hard Rock Café 
Main Market / Mariacki Square 9, 31-042 Kraków 
Open van 10:00 tot 24:00 

Angela kan een borrelglaasje kopen, voor haar verzameling Hard 
Rock Café glaasjes. 

https://www.bezoekkrakau.nl/blog/rynek-glowny-plein-krakau/
https://www.bezoekkrakau.nl/bezienswaardigheden-krakau/mariakerk-krakau/
https://www.bezoekkrakau.nl/bezienswaardigheden-krakau/mariakerk-krakau/
https://www.bezoekkrakau.nl/bezienswaardigheden-krakau/rynek-underground/
https://www.bezoekkrakau.nl/bezienswaardigheden-krakau/rynek-underground/


 
 
Punt 5:  Cloister of the Dominican Fathers 

  
   Stolarska 12, 33-332 Kraków 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punt 6:  Sint-Andreaskerk 
 
                        Grodzka 52A, 31-044 Kraków 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punt 7-11:  De Wawel heuvel 
 

  https://www.bezoekkrakau.nl/bezienswaardigheden-krakau/wawel/ 
 
De Wawel heuvel vormt het hart van 
Krakau. Op deze kleine heuvel midden in 
de stad staat het fantastische Wawel 
kasteel met op de binnenplaats de grote 
Wawel kathedraal.  
 
Open 9.00 – 17.00  
Entrée 7 – 25 złoty (~ € 1,65 - € 5,90) 
 
  

 
 
 
 
  

https://www.bezoekkrakau.nl/bezienswaardigheden-krakau/wawel/


Punt 12-17:  Joodse wijk Kazimierz 
 

Kazimierz is de voormalige Joodse wijk en een van de meest energieke buurten van Krakau, 
vol met gezellige cafés, bars, restaurants, antiquariaten, hipsters en alternatieve kunst. 
Tussen de 14e en 20e eeuw kwamen Joden uit heel Europa hier naartoe, omdat ze er 
onbelemmerd hun Joodse cultuur en leefwijze konden uitdragen. De Duitse inval tijdens de 
Tweede Wereldoorlog maakte op brute wijze een einde aan deze bloeiende joodse 
gemeenschap, maar veel oude gebouwen en synagogen werden gelukkig niet verwoest.  

 
 
12) Synagoga Tempel 
 
Miodowa 24, 30-001 Kraków 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13) Plein Kazimierz 
 
plac Nowy 4B, 31-056 Kraków-Śródmieście 

 
 
Eten en drinken 

 
 
 
 

 
 

14) De Oude Synagoge  
 
Szeroka 24, 33-332 Kraków 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15) Corpus Christi-basiliek 
 
Bożego Ciała 26, 33-332 Kraków 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16) Sint-Catharinakerk 
 
Skałeczna 7, 33-332 Kraków 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17) Kerk van de Aartsengel Michaël en                                                        
      Sint-Stanislaus 
 
Skałeczna 15, 31-065 Kraków 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Punt 18:  Bernatek Brug  
 

In de staalkabels van de brug balanceren negen 
beelden van acrobaten.  
De brug is de verbinding tussen de wijken 
Kazimierz en Podgórze. 

 
Zakochani, Kładka Ojca Bernatka, 31-061 Kraków 

 
 
 
 
 
 
 
 
Punt 19:  Sint-Jozefkerk (wijk Podgórze) 
 

ulica Jana Zamoyskiego 2, 30-523 Krakau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Punt 20:  Fort Benedict (wijk Podgórze) 

por. Antoniego Stawarza 29, 30-540 Kraków 

 
Fort Benedict is het enige overgebleven fort van 
drie dat halverwege de 19e eeuw in Podgórze werd 
gebouwd om de rivier de Vistula en de weg naar 
Lwów te beschermen.  

 
 
 
 
 
 
 
Punt 21-23:  Stukjes getto muur (wijk Podgórze) 

21) tussen punt, wandelen door parkje   
22) Bolesława Limanowskiego 62, 30-551 Kraków 
23) 30 548, Lwowska 29, 30-548 Kraków 
 

Op 3 maart 1940 werd het getto officieel 
opgericht, niet in de Joodse wijk Kazimierz maar 
in de wijk Podgórze, de oorspronkelijke bewoners 
moesten gedwongen vertrekken en kregen de 
vrijgekomen huizen in Kazimierz. 15 duizend 
joden werden bijeengepakt in een gebied waarin 
voorheen 3.000 mensen woonden in 30 straten 
met 320 gebouwen met in totaal 3167 kamers. Het 
getto werd ommuurd en er kwamen vier bewaakte 
poorten. Fragmenten van de muur zijn bewaard 
gebleven. 

 
 
Punt 24:  Ghetto Heroes Square 

 
                            Plac Bohaterów Getta, 30-527 Kraków 

 
Ghetto Heroes Square bestaat uit 33 
herdenkingsstoelen van ijzer en brons. Deze 
stoelen symboliseren de tragedie van de Poolse 
joden. Deze inwoners van Krakau werden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting 
van Polen gevangengezet in het getto van 
Krakau. Die daarna hun leven verloren aan de 
Duitsers op het terrein van het getto en in 
verschillende Duitse vernietigingskampen. 

 
 
  



Punt 25:  Schindlers fabriek 
 

Ulica Lipowa 4, Krakau     

 
Entree: 24 zloty (~ € 5,60)  
Open 9.00 – 18.00 uur 
 
Schindler’s factory (Schindlers fabriek) werd 
wereldberoemd door de Oscarwinnende film 
‘Schindler’s List’. Een emaille fabriek onder 
leiding van de Duitse Oskar Schindler. Naarmate 
de oorlog vordert en de nazi’s steeds agressiever 
joodse mensen uit het getto van Krakau   

                                                                  deporteren, zet Schindler een plan in werking om  
zijn joodse werknemers te redden van het kamp. Uiteindelijk redt hij zo de levens van 1100 
mensen. 
Sinds 2003 is de fabriek een museum dat je kunt bezoeken. Volgens zowel toeristen als 
locals een bezienswaardigheid die je niet mag missen als je in Krakau bent. 
Slechts een klein deel van het museum gaat over Schindler, zijn fabriek en zijn lijst waarop 
de namen stonden van de mensen van wij hij het leven kon redden. Zo kun je zijn oude 
kantoor bekijken, volledig ingericht met meubels uit de tijd dat Schindler er zelf nog werkte. 
Het grootste deel van het museum laat je kennis maken met de stad Krakau onder nazi-
bezetting. De geluidsfragmenten, films en foto’s geven een beeld uit die tijd. 
 
https://www.bezoekkrakau.nl/bezienswaardigheden-krakau/schindlers-factory/ 
 
https://www.bezoekkrakau.nl/blog/ghetto-krakow-herinneren/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.bezoekkrakau.nl/bezienswaardigheden-krakau/schindlers-factory/
https://www.bezoekkrakau.nl/blog/ghetto-krakow-herinneren/


De meest populaire tour is de traditionele tour. Je wordt opgehaald bij je hotel en reist met een grote of 
kleine bus naar het kamp toe. In de bus krijg je uitleg en vaak al een korte documentaire te zien. De gids of 
chauffeur brengt je in Auschwitz naar een Engelstalige gids die jullie groep gaat rondleiden. Tijdens de tour 
bezoek je Auschwitz en daarna ook kamp Birkenau. Na deze twee rondwandelingen ga je weer naar de 
bus die je daarna terugbrengt naar je hotel. 
https://www.bezoekkrakau.nl/blog/beste-auschwitz-tour/ 
 
Tour kost 155 PLN (~ € 36,50) per persoon, inclusief: ticket, Engelse gids en vervoer vanaf hotel rond 
09:00 uur, terug rond 15:30 uur. Totale duur excursie is ongeveer 6,5 uur. (Reistijd enkele reis ongeveer 
1:15 uur.)  
 
Kleding advies: Stevige (modder bestendige) schoenen, regencape (paraplu), warme kleding bij kou. 
 

 

https://www.bezoekkrakau.nl/blog/beste-auschwitz-tour/


Net buiten Krakau, verstopt diep onder de grond, ligt een onvergetelijke bezienswaardigheid: een van de 
grootste zoutmijnen ter wereld. De mijngangen onder het plaatsje Wielickza zijn in totaal ruim 300 kilometer 
lang en gaan zo’n 350 meter de grond in. Tegenwoordig wordt er nauwelijks zout meer gewonnen en is de 
zoutmijn vooral een sprookjesachtig plek waar bezoekers uit de hele wereld naar toe stromen. 
De geschiedenis van de zoutmijn bij Krakau gaat terug tot ver in de Middeleeuwen. Toen was zout van 
grote waarde, zeker op plekken ver weg van de zee. Vooral Krakau profiteerde in de eeuwen daarna van 
‘het witte goud’ dat in Wieliczka uit de zoutmijn kwam. Het zout verschafte de stad zijn rijkdom. De 
indrukwekkende ruimtes die onder de grond vrijkwamen zorgden ook voor één van de eerste vormen van 
toerisme. Al in de 15e eeuw kwamen rijken en hooggeplaatsten van ver naar Krakau toe om de wonderlijke 
ondergrondse wereld met eigen ogen te zien. 
De zoutmijn bij Krakau staat tegenwoordig op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Als bezoekers krijg je 
uitleg over het werken in de mijn door de eeuwen heen. Ook komen de ondergrondse meren en 
indrukwekkende kunstwerken gemaakt van zout ruimschoots aan bod. Het meest opvallende is een 
complete ondergrondse kathedraal, waarin alles is opgetrokken uit zout. De kathedraal en andere ruimtes 
zijn zo nu en dan nog in gebruik voor feesten en speciale missen. In de zoutmijn zijn verschillende routes te 
volgen. De ‘tourist route’ is de enige die alle belangrijke bezienswaardigheden langs gaat.  
De zoutmijnen bezoek je altijd met een gids. Het is het hele jaar rond de 14 graden in de mijnen. 
https://www.bezoekkrakau.nl/bezienswaardigheden-krakau/zoutmijn-krakau/ 
 
Tour kost 200 PLN (~ € 47,00) per persoon, inclusief: ticket, Engelse gids en vervoer vanaf hotel rond 
08:45 uur, terug rond 12:45 uur. Totale duur excursie is ongeveer 4 uur. (Reistijd enkele reis ongeveer 40 
minuten.)  
Eventueel kunnen we vragen of de chauffeur ons op de terug weg ergens afzet, bijvoorbeeld bij de 
Schindler fabriek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.bezoekkrakau.nl/bezienswaardigheden-krakau/zoutmijn-krakau/


 

Krakau elektrische karretjes 
 
Voor groepen vrienden die Krakau bezoeken en die graag een 
comfortabele stadstour willen. Bijna alle toeristen worden in Krakau 
rondgereden in elektrische golfkarretjes. Officieel heten ze ‘Melex’ en 
ze zien er misschien een beetje gek uit in een drukke stad. Maar er zijn 
genoeg voordelen: bezoek alle drie de historische wijken zonder ver te 
hoeven lopen, warm in de winter, stil rijden, milieuvriendelijk en met 
een audio guide in het Engels of in het Nederlands. 
 

 Je ziet alle hoogtepunten van Krakau op een comfortabele manier. 

 De golfkarretjes brengen je verder dan een wandeling en zijn (zeker in de winter) comfortabeler dan 
een fiets. 

 Ze zijn goedkoper dan menige andere tour. 

 Voor mensen die niet zo lang kunnen wandelen is de golfkar ideaal. 

 Je kunt met een golfkar meer zien van de binnenstad en komt op plekken waar een auto of bus niet 
komt. 

 Een comfortabele manier om in een paar uur 1, 2 of 3 wijken te kunnen zien. 

 De chauffeurs die in de golfkarren rijden zijn vaak erg gezellig en suggesties voor een route zijn 
mogelijk. Zeker wanneer je voor een groep de hele golfkar afhuurt. 

 Is het zomer en warm? De karretjes zijn aan alle kanten open dus je voelt de wind door je haren. 

 Is het winter of regent het? Dankzij doorzichtige wanden en verwarming zit je warm en droog. 
 
De tour van 1,5 uur gaan door de 3 bekendste historische wijken van Krakau. Je rijdt door de binnenstad 
van Krakau, langs het grote marktplein, langs het Wawel kasteel, door de Joodse wijk Kazimierz en daarna 
over de rivier door de oude getto en langs het Schindler museum in Podgórze. Onderweg kom je langs alle 
belangrijke bezienswaardigheden van Krakau, van musea tot kerken en synagoges.  
Kies je voor de kortere tour van 60 minuten dan kun je kiezen uit 2 van de 3 wijken. 
 
De tour van 3 uur, duurt eigenlijk 2 uur. Hij rijdt ongeveer hetzelfde rondje, maar maakt een lange stop (+/- 
45 minuten) bij het Schindler museum. Het museum ligt bijna aan het einde van de route, dus je kunt 
ervoor kiezen eerder uit te stappen en de tour na 2 uur te beëindigen. Je kunt dan in 25 minuten teruglopen 
naar de wijk Kazimierz.  
Omdat de museum entreeprijs niet bij de prijs is inbegrepen, en wellicht drie kwartier aan de krappe kant is, 
is dit een slimme optie.  
 
Wanneer je online een kaartje koopt, wacht de chauffeur op de afgesproken plaats zo’n 5 a 10 minuten van 
het grote marktplein. Je stapt in en laat je langs alle belangrijke bezienswaardigheden rijden. Onderweg 
krijg je via een bandje uitleg over alles wat je om je heen ziet, je kunt (vaak) kiezen voor Engelse of 
Nederlandse uitleg. Heb je extra vragen, dan kun je die altijd in het Engels aan de chauffeur stellen. Wil je 
een foto maken, dan kun je vragen om even te stoppen. De meeste tours eindigen in Podgórze. Wil je het 
Schindler museum aansluitend bezoeken, dan is dit een goed moment. 
 
Je kunt kiezen voor een prijs per persoon, waarbij je dan vaak met een aantal andere mensen samen rijdt. 
Ga je met drie mensen op pad of wil je liever een golfkarretje voor jezelf, dan is het slimmer om de hele 
golfkar te huren. Er zit altijd een chauffeur bij, die ook wat persoonlijke verhalen kan vertellen. 
Per persoon betaalt je rond de € 19 voor een tour van 3 uur. Zoals hierboven al staat: deze tour duurt 
eigenlijk een stuk korter.   
De privé golfkar voor alleen jouw groepje (max 5 personen) kost 70 euro voor 1,5 uur. 
 
https://www.getyourguide.nl/krakau-l40/krakau-prive-bezichtigingstour-met-elektrische-auto-
t118159/?partner_id=GAPHN68 
 
https://www.getyourguide.nl/krakau-l40/dagtour-krakau-3-uur-durende-tour-in-elektrische-auto-
t54981/?partner_id=GAPHN68  
 

https://www.getyourguide.nl/krakau-l40/krakau-prive-bezichtigingstour-met-elektrische-auto-t118159/?partner_id=GAPHN68
https://www.getyourguide.nl/krakau-l40/krakau-prive-bezichtigingstour-met-elektrische-auto-t118159/?partner_id=GAPHN68
https://www.getyourguide.nl/krakau-l40/dagtour-krakau-3-uur-durende-tour-in-elektrische-auto-t54981/?partner_id=GAPHN68
https://www.getyourguide.nl/krakau-l40/dagtour-krakau-3-uur-durende-tour-in-elektrische-auto-t54981/?partner_id=GAPHN68


 

Shoppen onder een dak 
 
Hou je van shoppen, dan kun je perfect een middag winkelen plannen als het met bakken uit de hemel 
komt. Winkelcentra in Krakau zijn namelijk overdekt en bieden je honderden winkels onder één dak aan. 
De makkelijkst te bereiken plekken zijn Galeria Krakowska – bij het station – en Galeria Kazimierz – bij de 
rivier. Ga je voor korting, dan pak je het best een taxi/uber naar Factory Outlet. Daar vind je de bekende 
merken voor goedkopere prijzen. 


